Dianne Marién
Coordinator Buurtgezinnen Gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden

De missie van de Stichting Buurtgezinnen is: bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen
opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. In verschillende
gemeenten in Nederland is deze stichting actief waaronder in Bladel en Reusel De Mierden. Dianne
Marién treedt in deze gemeenten op als codrdinator en brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar.

Buurtgezinnen betekent voor mij vooral oog hebben voor elkaar. Heel praktisch houdt dat in dat een
gezin dat om welke reden dan ook overbelast is of dreigt te raken, wordt gekoppeld aan een ander
gezin in de buurt dat op een informele en praktische manier hulp kan en wil bieden. Het is best moeilijk
om aan te geven dat er te veel ballen zijn om hoog te houden en dat het je gewoonweg even niet meer
zelf lukt. Op zo’n moment kan Buurtgezinnen veel voor een gezin betekenen. Niet alleen voor het
vragende gezin, maar ook voor het steungezin. De geboden hulp is op maat, van een huiswerkplekje tot
af en toe een weekendje logeren bijvoorbeeld, en is afgestemd op de vraag van het ene gezin en de
mogelijkheden van het andere. Het voedt en verrijkt beide gezinnen.

Ik woon in Bladel, samen met mijn man, dochter en zoon. Ik heb 25 jaar in het basisonderwijs gewerkt.
Met veel plezier. Maar ik merkte steeds meer dat het onderwijssysteem niet alleen mij steeds minder
paste, maar ook steeds meer kinderen niet. Dat maakte dat ik kinder- en jeugdtherapie ben gaan
studeren en nu kinderen op een creatieve manier help bij hun hulpvraag. En de ouders handvatten bied
hoe zij de kinderen verder kunnen helpen. Het werk als codrdinator voor Buurtgezinnen sluit daar heel
erg goed bij aan. Geen mens en daarmee traject is hetzelfde, dus zoeken we samen naar de best
mogelijke oplossing. Verder ben ik in mijn vrije tijd graag buiten. Om te fietsen of te wandelen. Mijn
kinderen hebben inmiddels beiden een leeftijd waarop ze hun eigen gang gaan. Wat mij dan weer meer
tijd geeft om af te spreken met vriendinnen voor een lekker kopje thee en een goed gesprek.

De kracht van Buurtgezinnen is voor mij: de gelijkwaardigheid. Maar ook de laagdrempelige hulp in de
buurt, vanuit betrokkenheid. Korte lijntjes, informeel, zonder wachttijden en heel praktisch ingesteld.
Kinderen krijgen wat extra liefde en aandacht en ouders worden zo ontlast. Ik hoop dat gezinnen het
vertrouwen voelen om met een vraag om ondersteuning aan te kloppen. En dat ook gezinnen met een
groot hart voor hun medemens de weg naar mij weten te vinden. Dat zij mogen ervaren dat dat ook
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een verrijking is voor het eigen gezin. Om samen het verschil te maken voor het geluk van een kind

Kijk voor meer informatie over het werk van Dianne op Buurtgezinnen.nl.



